
De	  naam	  van	  de	  Gemeente	  van	  Yahweh

Yahsjoea'	  de	  Messias	  beloofde	  in	  Ma1	  18:16	  dat	  hij	  zijn	  Congrega;e	  zou	  bouwen	  en	  dat	  de	  
poorten	  van	  het	  graf	  haar	  niet	  zouden	  overmach;gen.	  Wat	  bedoelde	  Yahsjoea'	  daar	  precies	  
mee?	  In	  de	  Nederlandse	  Bijbelvertalingen	  vertaalt	  men	  meestal	  het	  Griekse	  woord	  "ecclesia"	  
als	  "kerk"	  maar	  klopt	  dit	  wel?	  Het	  antwoord	  is	  nee.	  Het	  woord	  'kerk'	  slaat	  op	  een	  plaats	  of	  
gebouw	  van	  openbare	  aanbidding	  terwijl	  het	  Griekse	  ecclesia	  of	  Hebreeuwse	  "E'dah"	  slaat	  
op	  een	  opgeroepen	  groep	  mensen.

De	  congrega;e	  van	  Yahsjoea'	  is	  niet	  een	  bedrijNe	  dat	  voortkomt	  uit	  het	  stadhuis	  onder	  het	  
wereldse	  regeringssysteem	  van	  satan,	  de	  duivel.	  Maar	  de	  congrega;e	  van	  Yahsjoea'	  is	  een	  
geestelijk	  organisme	  waarvan	  men	  niet	  deel	  wordt	  door	  zich	  in	  te	  schrijven	  bij	  een	  of	  andere	  
kerkelijk	  inschrijvingsregister	  maar	  men	  kan	  enkel	  deel	  worden	  van	  de	  ware	  Congrega;e	  van	  
Yahweh	  door	  Yahweh	  Zelf.	  

Joh	  6:44	  Niemand	  kan	  tot	  Mij	  komen,	  tenzij	  de	  Vader,	  die	  Mij	  gezonden	  hee=,	  hem	  trekke,	  
en	  Ik	  zal	  hem	  opwekken	  ten	  jongsten	  dage.

Het	  is	  door	  tot	  inkeer	  te	  komen	  en	  het	  geloof	  in	  Yahsjoea'	  om	  vergeven	  te	  worden	  van	  die	  
zonden,	  waardoor	  men	  deel	  kan	  worden	  van	  een	  verbondsrela;e	  met	  onze	  Hemelse	  Vader	  
en	  men	  zo	  het	  geschenk	  der	  Heilige	  Geest	  kan	  ontvangen,	  en	  dus	  niet	  door	  deel	  te	  worden	  
van	  een	  of	  andere	  kerk	  of	  groep.	  Net	  zoals	  vroeger,	  werkt	  Yahweh	  ook	  vandaag	  met	  
verschillende	  mensen	  doorheen	  de	  wereld.

Mits	  er	  duizenden	  denomina;es	  zijn,	  die	  allen	  zeggen	  gelovigen	  te	  zijn,	  hoe	  kunnen	  we	  dan	  
weten	  wie	  het	  ware	  overblijfsel	  is	  van	  Zijn	  verbondsvolk?

Ope	  14:12	  Hier	  blijkt	  de	  volharding	  der	  heiligen,	  die	  de	  geboden	  van	  Yahweh	  en	  het	  geloof	  
in	  Yahshua	  bewaren.

De	  manier	  waardoor	  het	  ware	  overblijfsel	  van	  Yahweh	  kennen	  is	  doordat	  zij	  
verbondsgelovige	  broeders	  zijn	  die	  de	  geboden	  van	  Yahweh	  gehoorzamen	  en	  het	  geloof	  in	  
Yahsjoea'	  hebben.	  Dit	  geloof	  in	  hem	  uit	  zich	  in	  oprechte	  liefde	  voor	  anderen,	  zoals	  Yahsjoea'	  
zelf	  ook	  lieSad.

Het	  zou	  geen	  congrega;e	  zijn	  die	  Zijn	  sjabbath	  (op	  zaterdag)	  verandert	  naar	  een	  andere	  dag	  
of	  die	  beweert	  dat	  Zijn	  Thora	  "aan	  het	  kruis/de	  paal	  genageld	  is"	  maar	  eerder	  een	  
congrega;e	  die	  door	  Zijn	  Geest	  gehoorzaam	  is	  aan	  Zijn	  Thora.

Rom	  8:4	  opdat	  de	  eis	  der	  wet	  vervuld	  zou	  worden	  in	  ons,	  die	  niet	  naar	  het	  vlees	  wandelen,	  
doch	  naar	  de	  Geest.

Vertelde	  Yahsjoea'	  ons	  welke	  Naam	  wij	  dienen	  te	  aanroepen	  in	  de	  Samenkomsten?

Joh	  17:11b	  Heilige	  Vader,	  bewaar	  hen	  in	  uw	  naam,	  welke	  Gij	  Mij	  gegeven	  hebt,	  dat	  zij	  één	  
zijn	  zoals	  Wij.



Efe	  3:14-‐15	  Om	  die	  reden	  buig	  ik	  mijn	  kniéén	  voor	  de	  Vader	  naar	  wie	  alle	  geslacht	  in	  de	  
hemelen	  en	  op	  de	  aarde	  genoemd	  wordt.

Het	  is	  duidelijk	  dat	  Yahsjoea'	  ons	  een	  voorbeeld	  naliet	  waarbij	  we	  onze	  congrega;e	  
benoemen	  met	  de	  Naam	  van	  onze	  Hemelse	  Vader,	  Yahweh.	  Volgde	  de	  apostel	  Paulus	  ook	  
zijn	  voorbeeld?

1	  Kor	  1:2	  aan	  de	  gemeente	  van	  Yahweh	  te	  Korinte,	  aan	  de	  geheiligden	  in	  Yahshua	  Messias,	  
de	  geroepen	  heiligen	  met	  allen,	  die	  allerwege	  de	  naam	  van	  onze	  Here	  Yahshua	  Messias	  
aanroepeb,	  hun	  en	  onze	  Here.

Hand	  20:28	  waarover	  de	  heilige	  Geest	  u	  tot	  opzieners	  gesteld	  hee=,	  om	  de	  gemeente	  van	  
Yahweh	  te	  weiden,	  die	  Hij	  Zich	  door	  het	  bloed	  van	  zijn	  Eigene	  verworven	  hee=.	  

1	  Tim	  3:5	  indien	  echter	  iemand	  zijn	  eigen	  huis	  niet	  weet	  te	  besXeren,	  hoe	  zal	  hij	  voor	  de	  
gemeente	  van	  Yahweh	  zorgen?

Gal	  1:13	  Want	  gij	  hebt	  gehoord	  van	  mijn	  vroegere	  wandel	  in	  het	  Jodendom:	  Ik	  heb	  de	  
gemeente	  van	  Yahweh	  bovenmate	  vervolgd	  en	  getracht	  haar	  uit	  te	  roeien.

1	  Kor	  11:16	  Maar,	  indien	  het	  er	  iemand	  om	  te	  doen	  is	  gelijk	  te	  hebben,	  wij	  hebben	  zulk	  een	  
gewoonte	  niet,	  en	  evenmin	  de	  gemeenten	  van	  Yahweh.

Net	  zoals	  een	  bruid	  de	  familienaam	  van	  haar	  echtgenoot	  aanneemt,	  zo	  ook	  nemen	  wij	  de	  
familienaam	  van	  Yahweh	  aan	  in	  onze	  congrega;es.

Twaalf	  keer	  in	  de	  SchriZ,	  wordt	  de	  NT	  congrega;es	  "Gemeente/Congrega;e	  van	  Yahweh"	  
genoemd,	  naar	  onze	  Hemelse	  Vader.	  Doorheen	  de	  geschiedenis	  werden	  de	  meeste	  ware	  
volgelingen	  van	  Yahsjoea'	  benoemd	  met	  de	  oorspronkelijke	  ;tel	  "Congrega;e	  van	  Yahweh".	  
Mits	  onze	  Hemelse	  Vader	  Zijn	  ware	  Naam	  heeZ	  hersteld	  in	  deze	  eind;jden,	  zouden	  we	  dan	  
niet	  de	  SchriZ	  volgen	  en	  Zijn	  congrega;es	  in	  Zijn	  Naam	  houden?

Voor	  meer	  informaXe	  surf	  dan	  naar	  onze	  website	  www.coyhwh.com	  of	  u	  kan	  schrijven:
CongregaXon	  of	  YHWH	  PO	  BOX	  832	  Carteret	  N.J.	  07008	  U.S.A.

http://www.coyhwh.com

